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Om de weg te kunnen blijven gaan
Arie van der Stoep

Wandelen doen we doorgaans graag. Je kunt ook ‘wandelen met God’. Daarover gaat het in de

Bijbel meermaals. Maar dan dit! Op een dag openbaarde God zich aan Abram. Hij zei: Ik ben

God, de Almachtige. (1) Indrukwekkend! God die tot een mens spreekt en zich bekendmaak!

Door de woorden die daarop volgden, wist Abram dat het echt God was die tot hem sprak. Want die

woorden vormden een vervolg op Gods roeping indertijd, om zijn land en familie te verlaten (2). Nu zei

God: Wandel voor mijn aangezicht! (1) Natuurlijk betekent dat: ‘Wandel met Mij’, maar het is meer.

‘Wandel met Mij’ is: ‘Abram, leef dichtbij Mij en laat je leven afgestemd zijn op Mij.’ Maar met die

woorden: ... (wandel) voor mijn aangezicht voegde God daaraan iets toe. Hij zei daarmee: ‘Abram, wees

beschikbaar voor Mij en voor wat Ik ga doen.’

Een ontelbare schare

Met die woorden riep God Abram om zijn partner op aarde te zijn. Hij ging een vertrouwensrelatie met

hem aan, een bondgenootschap (3). Hij verbond zich met Abram, om door hem heen zijn plan tot

redding van de wereld te verwezenlijken (4). Ook ons roept Hij om er een rol in te spelen door Jezus te

volgen. En dan komt er iets moois!

Om deze verbintenis, dit verbond met Abram, te bevestigen, gaf God hem een teken. Hij kreeg een

nieuwe naam. In die naam zien we prachtig wat Gods plan inhield en wat Abrams plaats daarin is.

Abram betekent: ‘verheven vader’. Voortaan heette hij: Abraham - ‘vader van een menigte’ (5).

Zijn geloof in God en zijn trouw aan Hem zouden de basis zijn om - naar de geest - de vader te

worden van een menigte, een ontelbare schare die het Koninkrijk van God zou binnengaan (6). Geboren

uit hetzelfde geloof als dat van Abraham - uit het geloof in Jezus. En wat zien wij nu?

Een aanwijzing ook voor ons

Gods roeping en de betekenis van die naam werden werkelijkheid in óns. Naar dat geloof zijn wij

‘kinderen van Abraham’ (7).

Geloof, trouw - als dit bij ons te vinden is, zoals bij hem, zullen wij eveneens kunnen leren wandelen

voor Gods aangezicht, beschikbaar en bruikbaar voor Hem. Ook door ons, als kinderen van Abraham

en discipelen van Jezus, wil God zijn plan met de wereld uitvoeren (8).

God voegde nog iets toe aan die woorden Wandel voor mijn aangezicht. Hij zei: ... en wees

onberispelijk! (1) - ‘Laat je niet afleiden door dingen die dit wandelen voor mijn aangezicht in de weg

staan!’ - een aanwijzing ook voor ons. Om de weg met Hem te kunnen blijven gaan!

Uit de Bijbel:

(1) Genesis 17:1.

Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HEER aan Abram en zei tegen hem: Ik ben God,

de Almachtige; wandel voor mijn aangezicht, en wees onberispelijk.



(2) Genesis 12:1-2.

De HEER ... zei tegen Abram: Ga uit je land en uit je familie ... naar het land, dat Ik je wijzen zal.

(3) Genesis 17:2.

Ik zal mijn verbond tussen Mij en jou stellen, en je uitermate talrijk maken.

(4) Johannes 3:17.

Want God heeft zijn Zoon ... in de wereld gezonden, ..., opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

(5) Genesis 17:4-5.

... je zult de vader van een menigte volken worden; en je zult niet meer Abram genoemd worden, maar je

naam zal zijn Abraham, omdat Ik je tot een vader van een menigte volken gesteld heb.

(6) Openbaring 7:9.

Daarnaast zag ik ... een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen

stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen.

(7) Romeinen 4:16.

... wie uit het geloof van Abraham zijn, die de vader van ons allen is.

(8) Matteüs 28:19.

Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen, ...
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